
 De Pionier.  

Een van de oudste, zo niet het oudste huis van Ysselsteyn, werd gebouwd in 1916. In dat jaar 

pachtten Johannes Peter Janssen ook wel bekend als Niessenboer, samen met Michel Camps 

(Koendere Michel) en Frans Janssen (Liter Frenske) op deze plek 80 Ha woeste onontgonnen grond 

van de gemeente Venray. De familie Janssen was afkomst van Brukske op een boerderij waar vroeger 

een familie Niessen gewoond had. Hier kwam de naam Niessenboer van af. Omdat de afstand 

Brukske bij Venray en Ysselsteyn dagelijks te voet of per paard heen en weer gegaan moest worden 

en zo te veel tijd en energie kostte, werd besloten een paardenstal te bouwen met daarin tevens een 

ruimte om te slapen. Hierin bleven de zoons Helm en Grad vanaf die tijd slapen wat wel geen 

probleem zal zijn geweest na de zware ontginningsarbeid. 

 

 

 

De Pionier in oorspronkelijke vorm. Op het dak is te zien dat er naderhand bij paardenstal/annex 

slaapkamer nog een woongedeelte is aangebouwd. Op de foto de families Janssen en Keijsers.  

                         



               

De Pionier zoals hij er uitzag voor de laatste algehele nieuwbouw gezien vanaf het zuid - westen. 

De oorspronkelijke vorm is nog terug te zien in de vakantiewoning die er thans staat.  

In 1920 verhuisde de familie Janssen van het Brukske naar een inmiddels gebouwde schuur in 

Ysselsteyn. Dit gebeurde op de dag dat Niessenboer, P.J. Janssen, 60 jaar werd. Voor de schuur werd 

in 1921 een woonhuis gebouwd. In 1929 kopen Niessenboer en Koenderen Michel, met goedvinden 

van Liter Frenske 76 Ha van de door hen gepachte grond van de gemeente. Hiervan is 37 Ha. van 

Niessenboer en 39 Ha, voor Koenderen Michel. Nadat de familie Janssen definitief hun intrek had 

genomen in de gereedgekomen boerderij, werd de inmiddels tot "De Pionier" gedoopte paardenstal 

annex slaapkamer verhuurd. In de loop der tijden heeft  "De Pionier" talrijke huurders gekend. 

Inmiddels is het in gebruik als vakantiewoning als onderdeel van de Vakantieboerderij gerund door 

een achterkleindochter van de oorspronkelijke oprichter. 



De boerderij werd bij de bevrijding van Ysselsteyn in oktober 1944 zwaar beschadigd zoals zo veel 

Boerderijen aan deze zijde van Ysselsteyn.  

Van een oorspronkelijk gemengd bedrijf werd overgeschakeld naar varkens en akkerbouw om in de 

90-er jaren de overstap te maken naar de biologische landbouw met daarnaast een camping met 

vakantieboerderij met groepsaccommodatie.  

 Dit informatiebord kwam tot stand door de Stichting Historie Ysselsteyn.  

                                             en                                                  
 
 

 


